Thomas Boston, De wijde en de enge poort
Deze boekbespreking willen we beginnen
met een vraag: Mogen we schrijven dat als
de Heere iemand op de smalle weg brengt,
Hij het geloofsvermogen ofwel het zdad van
alle genadegaven schenkt? Als we vervolgens
iemand citeren die stelt dat één van de eerste
treden die men op de smalle weg zet is: 'De
hebbelijke’ heiliging, de heiliging van onze
natuur (Ef. 1:13; 1 Kor. 6:11). Hierdoor wordt
de natuur van de zondaar vernieuwd (Ef.
4:23, 24), zijn hele persoon, ziel en lichaam,
wordt geheiligd (...). Zo wordt het zaad van
alle genadegaven in hem gelegd, een nieuwe
habitus, een habitus van genade, het recht-
streekse uitgangspunt voor alles wat door ge-
nade wordt gedaan’, wie denken onze lezers
dan van wie bovengenoemd citaat is? Van
Alexander Comrie, die als hij over de weder-
geboorte schreef, verklaarde dat de Heere de
wedergeboren zondaar het geloofsvermogen
ofwel de habitus schenkt, waardoor hij met
Christus wordt verenigd en op Gods tijd ge-
loofsoefeningen met Christus krijgt? Of van
ds. G.H. Kersten die door anderen smalend
een volgeling van dr. A. Comrie wordt ge-
noemd? Nee, van Thomas Boston! Al Gods
getrouwe knechten staan niet anders voor
dan wat Boston, de gebroeders Erskine, en
Comrie hebben geleerd. Het is van Comrie
bekend dat hij in zijn jeugd in aanraking
kwam met de predicaties van predikanten
als die van Thomas Boston en de gebroeders
Erskine en dus ongetwijfeld ook door deze
Bijbelse stellingname werd geinspireerd.

De bekende predikant, Thomas Boston
(1676-1732) heeft in 1731, een jaar voor zijn
sterven verschillende malen over Mattheis
7:13 en 14 gesproken dat handelt over de
wijde en de enge poort. Op een ontroerende
wijze heeft hij zijn hoorders op de noodza-
kelijkheid gewezen van het ingaan door de
enge poort, en hoe ontzaglijk het is als zij
op de brede weg blijven die naar het verderf
leidt. Hoe leerzaam is de pastor als hij leert
wat een verloren doch van eeuwigheid uit-
verkoren zondaar ondervindt wanneer hij
door de enge poort van wedergeboorte wordt
geleid. Nee, niet dat hij dan direct bewust
weet dat hij voor God gerechtvaardigd is en
Jezus als zijn Zaligmaker gelovig omhelst.
Lees maar wat Boston schrijft:

De eerste trede is die van de overtuiging, de
overtuiging van zonde en ellende. Dit is de
allereerste trede: het ontwaken van de zon-
daar, zodat hij zichzelf als geheel en al ver-
keerd begint te zien. Er schijnt een nieuw
licht van de hemel en daarbij ziet de mens
zijn zonde, zoals hij die nooit eerder heeft
gezien (Joh. 16:8). Zijn zonden worden hem
ordentelijk voor ogen gesteld en ze staren
hem als een boze geest aan. Hij ziet zijn da-
delijke zonde, zijn erfzonde, het kwaad er-
van, en dat die zonden tegen het heilige We-
zen van God en Zijn wet ingaan. Hij ziet zijn
ellende, hij beschouwt zich als verloren en
geruineerd (Luk. 15:17; Rom. 7:9), onder de
toorn van God, de vloek van een gebroken
wet en de banden van de dood.

De beschrijving van de eerste stap op de
smalle weg hebben we geheel opgeschreven,
omdat het tegenwoordig veelal anders wordt
uitgelegd. Vanzelf, Boston heeft daarna uit-
voerig over de kennis van Christus en de weg
van de heilige gehoorzaamheid geschreven.
U mag daarom van ons weten dat we met in-
stemming deze twee preken van Boston heb-
ben gelezen. Het zal er toch voor u en voor
mij op aan komen dat het beginwerk goed is,
want wie goed wil eindigen, moet goed be-
ginnen. We mogen de soevereine Heere geen
beperkingen opleggen, maar Boston schrijft
wel dat het Zijn gewone weg is om het wets-
werk vooraf te laten gaan, bij de een meer, bij
de ander minder.

Wanneer we in discussie zijn met anders-
denkenden, wordt vaak het voorbeeld van
Zachéiis aangehaald dat hij niet eerst door
Gods recht voor Hem mocht bukken. Wat
schrijft Boston van deze Zachéiis? ‘Er is een
kracht uit de hemel die de mens van zijn
hoogten van weleer afbrengt. Het bekerende
woord tot Zachéiis was een verootmoedi-
gend woord: Kom af (Luk. 19:5). Als er in
deze woorden geen verborgenheid lag, maar
slechts daarop zagen dat hij uit de boom
moest komen, waar kwam dan de machtige
verandering vandaan die onmiddellijk bij
hem plaatsvond? Ja, het werk van de bekering
is een werk dat de ziel verootmoedigt (Hand.
9:6; 2 Kor. 10:4,5).” We zouden meer willen
citeren, maar laat het vorenstaande genoeg
zijn dat onze lezers de noodzaak inzien om
het leerzame boek zelf aan te schaffen!



